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Op weg naar het vormsel – Zorg voor mensen 
Christenen zijn mensen die net als Jezus omzien naar anderen. 

Leven naar het voorbeeld van Jezus! 
Zorg voor mensen – Leven naar het voorbeeld van Jezus 

Het belangrijkste boek voor een christen is de Bijbel. Het is een basis. De bijbel is een mooi  

maar geen gemakkelijk boek. Je moet het gaandeweg leren begrijpen. Het klavertje 4 kan 

ons daarbij helpen. 

Het eerste blaadje van ons klavertje 4 is de Bijbel zelf… 

Het tweede is het gebed… door te bidden, door te spreken met God leer je ook te luisteren 

naar God… dat helpt ons om de verhalen te begrijpen.  

Het derde is het voorbeeld van Jezus volgen door goed te zijn en te zorgen voor elkaar; 

vooral oog hebben voor die mensen die vaak worden vergeten. 

Het vierde blaadje is het samen-doen… ook al gaan dingen soms vaak sneller in je eentje… 

een christen leeft en werkt samen! 

Als we BIDDEN  en SAMEN het VOORBEELD van Jezus volgen door te ZORGEN voor ELKAAR 

en voor de MINSTEN worden we gelukkig. Dat zullen ook de anderen zien… die vinden dat 

heel tof! Diakens zijn mensen in de kerk die ons hierbij kunnen helpen. 

Klavertje vier vinden betekent geluk! Voor een christen zijn de vier blaadjes: Bijbel lezen, bidden, het 

goede doen en allemaal samen. Maak je eigen klavertje vier van geluk! 

Een diaken is iemand die uitblinkt in mensen helpen. Waarin blink jij uit? 

 

 __________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

Omzien naar elkaar 
Mensen willen met daden Jezus volgen. Jezus was bijzonder begaan met zwakke, arme en 

zieke mensen, met mensen in nood. Die mensen zijn er ook nog vandaag! Daarom willen ook 

vandaag mensen hun steentje bijdragen in de samenleving. Wij kunnen dit zelf doen door 

zomaar, ongevraagd een handje toe te steken, te zorgen voor een attentie, wat hulp te 

bieden hier en daar…  
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Wat vind je het leukst: helpen of geholpen worden? Waarom? 
 

 __________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

Wie kon jij al eens uit de nood helpen? Welk gevoel gaf je dat? 
 

 __________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

Zoek samen met mama of papa naar 5 grote "christelijke helpers" uit de geschiedenis. 

Bijvoorbeeld pater Damiaan 
 

1. ________________________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________________________ 

4. ________________________________________________________________________________ 

5. ________________________________________________________________________________ 

En nu aan de slag! 
Print het bingoblad af en vergeet niet "bingo" te roepen wanneer je een horizontale, verticale of 

diagonale lijn hebt. Veel succes! 

Luister naar dit lied over liefhebben en helpen. 
En todo amar y servir – Helemaal beminnen en dienen… 


