Je bent z6 kostbaar in Mijn ogen,
z6 waardevol:
Ik hou van jou!
(Jes.43,4)

Kerk in
Dendermonde

Het kinderdoopsel

Beste ouders,

Overwegen jullie het doopsel voor jullie kind,
weet dat jullie van harte welkom zijn!

Het doopsel kan op elke leeftijd:

* velen laten nog altijd hun kindje dopen kort na
de geboorte

* 7-jarigen (of ouder) worden uiteraard bij de
voorbereiding nog actiever betrokken

* vanaf 14 jaar spreken we over een
volwassenendoopsel: het traject wordt met
jullie op maat uitgestippeld.

Met deze folder willen we jullie graag informeren
over de betekenis van het (kinder)doopsel en hoe
we dit sacrament in onze geloofsgemeenschap
organiseren.

Het doopsel

Hij zal u dopen met heilige Geest en vuur
(Mt. 3,11)

Als gelovigen vieren we in het doopsel dat de

dopeling ‘ingeschreven’ wordt in het verhaal van

God met mensen. God bevestigt er zijn ‘ja’:

“Ja, jij bent mijn geliefde kind; bij Mij mag je
geborgen zijn, voor altijd.”

Bij het kinderdoopsel zeggen ook de ouders, de

peter en de meter ‘ja’. Zij verbinden zich ertoe

hun kind gelovig op te voeden in de geest van

het evangelie.

Door het doopsel maakt de dopeling deel uit van
de wereldwijde gemeenschap van gelovigen,
allen kinderen van dezelfde Vader. Ook deze
gemeenschap zegt ‘ja’ en ‘welkom’! Daarom
wordt het doopsel enkel gevierd in
parochiekerken waar de geloofsgemeenschap
geregeld samenkomt om te vieren.

In de viering van het doopsel komt dit sterk aan
bod. Daarom dopen we meerdere kinderen
tegelijk.

Het is ook mogelijk om tijdens de eucharistie het
doopsel te ontvangen: hierdoor komt het
gemeenschapskarakter van het sacrament ten
volle tot zijn recht.




Praktisch

Jullie kunnen het doopsel voor jullie kind
aanvragen:

** Via de website
www.parochiedendermonde.be

+* Op het centraal aanmeldpunt (na 18u00)
Patrick en An De Vos-De Schryder

(052) 211 604
patrick.devos@parochiedendermonde.be

Patrick en An zullen jullie verder op weg helpen,
jullie het aanmeldingsformulier bezorgen en met
jullie een gepast doopmoment zoeken.

Het doopseltraject

Bij het kinderdoopsel kiest de dopeling zelf niet.
Ook in de doopliturgie wordt aan het kind zelf
niets gevraagd. God, ouders, peter/meter, de
geloofsgemeenschap (...) engageren zich
uiteraard wel. Daarom vinden we het belangrijk
om met de gezinnen van de dopelingen (en evt.
peter en meter) enkele stapjes te zetten op de
geloofsweg en de concrete voorbereiding van het
doopsel.

Als jullie overwegen jullie kind te laten dopen,
willen we samen op weg gaan.

Graag nodigen we jullie daarom uit op een
ontmoetingsavond met de andere ouders (ook
peter en meter zijn welkom). Samen gaan we in
gesprek over de betekenis van het doopsel in ons
leven en dat van jullie kind, en over het verloop
van de viering. Na aanmelding wordt jullie een
uitnodiging bezorgd.

Willen jullie onze geloofsgemeenschap beter
leren kennen?

Steeds welkom in onze vieringen en andere
parochiale initiatieven.
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